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voorwoord 
Het is de dag na de Amerikaanse verkiezingen die ik met meer dan gemiddelde belangstelling heb 

gevolgd. In een grijs verleden hebben wij een tweetal jaren in Californië gewoond en dat schept 
een band met de USA die je de rest van je leven niet meer kwijtraakt. De winst van Donald 

Trump was niet geheel onverwacht maar de verkiezingsstrijd was van een nog niet eerder 
vertoonde hardheid en onbeschaamdheid, in het bijzonder van de kant van Trump. Na de tweede 
wereldoorlog heeft Amerika een belangrijke rol gespeeld in het handhaven van de vrede in de 

wereld, niet alleen in het westerse deel maar ook daarbuiten. Die rol lijkt Amerika te (willen) 
verliezen nu de nieuwe president Donald Trump zich vooral op het adagium ‘America First’ wil 

laten voorstaan. 
Wat is het toch dat in deze tijd dat een deel van onze politici niet meer beleid voert op basis van 
gebeurtenissen, ontwikkelingen en de werkelijke feiten maar meer door het onderbuikgevoel. Dat 

onderbuikgevoel wijst naar ‘schuldigen’ van alles wat er mis gaat in de samenleving zonder 
daarbij de werkelijke feiten en cijfers te gebruiken. Het is een ontwikkeling die we niet alleen nu 

in Amerika zien bij de presidentsverkiezingen, maar die ook in Europa opgeld doet. Een groeiende 
rechtse beweging die het ‘eigen volk eerst’ principe hanteert, wordt aangevoerd door leiders die 
autocratische trekjes vertonen. En om het ‘eigen volk’ naar de mond te praten worden feiten 

verdraaid en leugens niet geschuwd. Mijns inziens een verkeerde ontwikkeling in een tijd waarin 
we elkaar hard nodig hebben, ook internationaal.  

In onze eigen omgeving hebben we een paar roerige weken achter de rug. De voetbalwedstrijd 
Ajax–Maccabi Tel Aviv leidde tot hevige onrust en rellen in de Amsterdam. Onze Tweede Kamer 
liet zich in alle commotie ook niet onbetuigd en gooide hier en daar ook nog wat olie op het vuur. 

In plaats van te zoeken naar de verbinding in de samenleving werd de kaart van de ‘integratie’   
weer even duren voordat iedereen door heeft wat onze maatschappij echt nodig heeft.  

Ook wij hebben elkaar nodig. Na de gezellige bijeenkomsten in het Stamhuis in oktober en 
November kijken we al weer uit naar de Kerstlunch die ook dit jaar weer plaatsvindt in De Tien 
Gemeenten. De mogelijkheid om op tijd in te schrijven is goed benut waardoor de zaal al snel 

was volgeboekt. Er is van weer van alles aan gedaan door de activiteitencommissie om deze 
ontmoeting tot een succes te maken zodat u met een goed gevoel de Kerstdagen ingaat. 

Deze Nieuwsbrief, tezamen met het Magazine, is een gezamenlijk nummer voor de maanden 
december en januari. De uitnodiging voor de lezing van Jan Broekhuizen in januari is dan ook al 
in dit nummer opgenomen.  

Namens het bestuur wens ik u een Zalige Kerst en alle goeds voor het nieuwe jaar. Het blijft onze 
wens om er ook volgend jaar weer voor u te zijn. 

‘Het ga u goed’, 
Cees Wartenbergh,vz. 
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KBO - LEDENBIJEENKOMST op vrijdag 31 Januari 2025 
 

Op deze eerste ledenbijeenkomst in het nieuwe jaar in 't Stamhuis 
Kerkstraat 11 Purmerend. Aanvang 13.30 u. Zaal open 13.00 u. heeft 

onze activiteiten commissie wederom zijn oog laten vallen op de voor ons 
bekende Jan Broekhuizen die met woord en beeld weer een mooie stad in 
ons land zal laten zien en toelichten.  

Het beloofd weer een gezellige en gemoedelijke middag te worden. 
Neem ook eens u buren of kennissen mee en laat ze ook eens genieten 

van de gezellige  
middag bij onze KBO-AFDELING, u mag ze ook lid maken. 
U bent van harte welkom en graag tot ziens. 

Wil van Groeningen, pr. 

 

Vakantieweek 2025 
Na het succes van ons verblijf in het Vierhouterbos in de afgelopen jaren was er natuurlijk weer 
een optie genomen voor de zomer van 2025. De locatie, maar vooral de gelijkvloerse 

accommodatie die wij als groep in zijn geheel ter beschikking hadden, maakten het Vierhouterbos 
voor ons zeer geschikt.  

Tot onze grote schrik kregen wij echter begin november te horen dat het Vierhouterbos in de 
huidige vorm ophoudt te bestaan. Geen vakantie dus voor onze groep volgend jaar in Vierhouten. 
U kunt zich voorstellen dat er lichte paniek was bij de organisatie toen dit bericht binnenkwam. 

Maar wat doe je? Er zit dan niets anders op dan hard aan de slag te gaan en zoeken naar een 
goed alternatief. 

Op dit moment kunnen we u alvast mededelen dat we mooi alternatief gevonden hebben in 
Lunteren, in het Parkhotel Hugo de Vries. Aan de details van de week, hoogstwaarschijnlijk van 
maandag 4 t/m zaterdag 9 augustus, wordt nu nog gesleuteld. In de volgende Nieuwsbrief zullen 

wij u uitgebreid informeren, maar dit wilden wij u in ieder geval vast laten weten. 
Tiny en Cecile  

 

Nog even wat info over de komende activiteiten in december. 

Museumplusbus 

10.00 uur staat de bus in de Annette Poelmanstraat 
10.30 uur vertrek bus naar Amsterdam 

17.15 uur terugkomst in Purmerend ( afhankelijk van het 
verkeer) 

Kosten € 15.00 
De bus is helemaal vol, 45 personen, gezellig dus. 
 

 

Kerstlunch op vrijdag 13 december in de Tien Gemeenten. 
 

Van 13.00 tot 15.30 uur. 
Zaal open vanaf 12.30 uur. 

AUB niet eerder komen ivm het klaarmaken van het restaurant. 
Er is echt voor iedereen een plekje. 
Ook deze lunch is volgeboekt en zijn we met het maximale aantal van 

100 personen. 
Kosten €15.00 

 
Als u nog niet heeft betaald zou u dat aub nog willen doen. 
Deze bedragen kunt u overmaken op reknr NL15 RABO 0142788732 

Tnv KBO Purmerend, onder vermelding van Museumbus en/of Kerstlunch 
Voor eventuele vragen: Cecile Karels tel 0299 427406 
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Lady’s Day 27 februari 2025 in Boskoop  

Met de KBO naar de modeshow.  
 
We kijken alvast een beetje vooruit naar het voorjaar van 2025. 

Voor de prijs van € 25.00 ( niet leden €35.00 ) krijgt u een volledig verzorgde dag. 
Tijdens deze dag wordt u voorzien van verschillende leuke verrassingen. Waaronder vers gebak 

van de warme bakker, een modeshow, een overheerlijke lunch en een leuke middag activiteit met 
o.a. een PoP-quiz. Ook is er gelegenheid om vrijblijvend te winkelen. We sluiten deze gezellige 
dag af met een advocaatje met slagroom.   

 
U wordt opgehaald en thuisgebracht door Alpha Tours Hem Noord Holland. 

  9.00 uur Vertrek Annette Poelmanstraat ( voor de Poelmanflat) 
16.45 uur Terug in Purmerend (afhankelijk van het verkeer) 

 
Aanmelden bij Cecile Karels tel 0299 427406 of email: 
cecile.karels@gmail.com  

Betalen € 25.00 (niet leden €35.00) op rek nr NL15 RABO 0142788732 
TNV KBO Purmerend onder vermelding van Modeshow Boskoop 

Aanmelden en betalen tot 31 januari 2025 
NB 

Altijd eerst aanmelden en aub wachten op een bevestiging, dan pas betalen. 

Aanmelden niet leden alleen op basis van beschikbaarheid. 
 

Wij hebben nu al zin in deze leuke dag, U ook. 
Ga dan gezellig met ons mee. 
Hartelijke groet namens de activiteitencommissie 

Cecile Karels 
 

Tienduizenden ouderen laten geld liggen! 

Na Nieuwjaar is het weer tijd om aan de 

belastingaangifte te denken en gegevens 
daarvoor bijeen te zoeken. In deze nieuwsbrief 
maken we u attent op de toeslagen. Huur -en 

zorgtoeslag. 

Eén op de zes huishoudens die bestaat uit 55-
plussers, laat huurtoeslag liggen. En zeker één 

op de tien ontvangt onterecht geen zorgtoeslag. 
Een grote groep 55-plussers vraagt dus geen 

toeslagen aan, terwijl ze daar vaak wel recht op hebben. Zij laten duizenden euro’s liggen. Bekijk 
of jij er één van bent. Een eenvoudige check kan honderden euro's opleveren 

Hulp bij toeslagen: eenvoudig en dichtbij 

Als u hulp nodig hebt bij het invullen van de online proefberekening of het aanvragen van 
toeslagen, zijn er hulppunten beschikbaar in de buurt. Bijvoorbeeld als u gebruik maakt van de 

KBO-belastingservice of uw eigen belastingconsulent. Ook kunt u terecht bij de Belastingtelefoon 
(0800-0543) voor gratis ondersteuning. 

Annemiek Nuijens, Ouderenadviseur 

Telefoon: 06 20650615 Email: amnuyens@hetnet.nl 
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RABO Clubsupportactie 2024 

Wellicht heeft u zich afgevraagd hoe het is afgelopen met de RABO Clubsupportactie. 
De RABObank heeft ook dit jaar de cheques rechtstreeks aan de deelnemende clubs verzonden. 
De deelname aan deze actie is uitermate groot. Dat is misschien de reden dat wij dit jaar een 

bedrag van € 165,55 hebben ontvangen hetgeen toch wel minder is dan vorig jaar (€ 281,85). 
Wij hopen dat u wel weer zo veel mogelijk op onze KBO heeft gestemd. En wij zijn blij met elk 

bedrag dat wij mogen ontvangen. 
Wij bedanken daarom alle stemmers voor het uitbrengen van hun stem en natuurlijk ook de 
RABObank voor het dit jaar weer beschikbaar stellen van een groot bedrag voor de diverse clubs. 

 
Zoals elke keer zal het geld gebruikt worden voor onze activiteiten. 

 
Helma Dinkgreve 
Penningmeester 

 
 

 

Contributie 2025   
 
 
 
 

 
 

 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering in april dit jaar is besloten de contributie te verhogen met 
€ 2,50 per persoon. De contributie wordt daardoor als volgt: 

Jaarcontributie voor individuele leden € 32,-- (€ 2,-- korting bij automatische incasso) 
Jaarcontributie voor bij elkaar wonende partners € 57,-- (€ 2,-- korting bij automatische incasso. 

De € 2,-- worden in rekening gebracht voor de administratieve lasten. 
 
Het Bestuur heeft zich genoodzaakt gezien (na een aantal jaren op hetzelfde niveau te zijn 

gebleven en in 2024 een kleine verhoging toe te passen) voor 2025 iets meer te moeten doen. 
De marge tussen hetgeen wij aan contributie ontvangen en wij af moeten dragen aan de KBO 

Noord Holland blijft klein. 
Wij ervaren allen dat alles steeds duurder wordt terwijl de activiteitencommissie zijn uiterste best 
doet alle activiteiten toch aantrekkelijk te houden en daarbij goed op de kosten te letten. 

Tot nu toe hebben wij alleen van u een bijdrage gevraagd wanneer er een film wordt vertoond. 
Een bijdrage voor de kerstlunch is eigenlijk al een vanzelfsprekendheid. Wij willen dan ook graag 

dat het bij deze twee bijdragen kan blijven. 
 
Zoals te doen gebruikelijk zullen de contributies eind januari/begin februari 2025 worden 

geïncasseerd. De nota’s voor de contributie 2025 van degenen die geen toestemming tot 
automatische incasso hebben gegeven zullen gelijk met het magazine en de nieuwsbrief van 

februari 2025 bij u worden bezorgd. 
Mocht er een wijziging in uw bankrekening of anderszins hebben plaatsgevonden waardoor 

automatische incasso, of bezorging van de nota’s niet mogelijk is verzoek ik u vriendelijk dat 
tijdig door te geven aan ondergetekende. 
 

Namens het Bestuur 
Helma Dinkgreve 

Penningmeester en Ledenadministratie 
Email:kbopeno@gmail.com 
Tel. 0299-461257 
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Verslag van onze Dagtocht naar Rotterdam op 17 oktober 2024 

Iedereen had er naar uitgekeken en was zeer snel volgeboekt met nog velen op de wachtlijst. `s 
Morgens om 8 uur stonden al vele leden paraat bij het opstappunt bij de Poelmanflat t/o de 
Tiengemeenten. Ja hoor het was 8.15 u dat de bus van Eemlandreizen de straat in kwam rijden. 

Iedereen kon instappen en veroverde zijn plekje. De chauffeur stelde zich voor, wij mochten hem 
aanspreken met Ed, als we iets van hem wilde weten. We vertrokken om 8.30 u en hij vertelde, 

hoe de route was en reden zo naar ons koffiepunt waar koffie met natuurlijk gebak op ons staat 
te wachten .Bij Brasserie Matts aan de Huigsloterdijk in 
Buitenkaag konden we voor de deur uitstappen. Na de koffie 

kregen wij een prachtige route te zien richting Kinderdijk 
met zijn vele Molens, waar deze plek om bekend staat. We 

reden naar de plek waar onze lunch werd geserveerd in 
Partycentrum de Klok, waar wij in een compleet museum 
terecht kwamen met allemaal klokken en bovendien vele 

bezienswaardigheden uit de oude en soms ook 
grootmoederstijd. De lunch was geweldig verzorgd en we 

moesten weer op tijd vertrekken naar onze volgende 
bestemming om 14.00u bij de Spido-Rondvaart in de 

Rotterdamse Haven. Zoals in onze Nieuwsbrief van september j.l. stond, was ons het gehele 
programma van die dag bekend. Na de Rondvaart was het de bedoeling dat wij ook nog naar de 
Markhallen zouden gaan. Tijdens de rondvaart die 1 uur duurde werd bij onze leden gepeild, wie 

naar de Markthallen wilde. Wegens tijdgebrek en het niet zo interessant leek, door de vele 
eettentjes werd besloten om niet te gaan. Onze chauffeur Ed bood aan om een rondrit te rijden 

door het centrum van Rotterdam en liet ons vele bekende 
plekjes zien, zoals de Koopgoot, het Hofplein en de 
Coolsingel, langs het Feyenoordstadion en het mooie 

Centraal Station. Na al dat moois reden wij huiswaarts en 
waren wij ondanks de drukte op de wegen weer mooi op 

tijd in Purmerend, zoals was gepland 17.30 u. Wij kunnen 
terug zien op een mooie dagtocht en hebben gezien. `s 
morgens was de lucht grijs, maar we hebben ook van het 

najaarszonnetje kunnen genieten. Wij zijn de 
activiteitencommissie en met name Cecile Karels veel dank 

verschuldigd voor het organiseren van deze mooie 
dagtocht  De chauffeur werd ook in de bus met applaus bedankt. Wil van Groeningen PR 

PERSBERICHT 
GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING SENIOREN IN PURMEREND 

PURMEREND - Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor 
verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij Goedkope 

Keuringen op zaterdag 23 november, 28 december en vervolgens eens per maand in 
de Woonzorglocatie De Tien Gemeenten, Hoornselaan 11. Voor informatie en een afspraak 

belt u naar het landelijke afsprakenbureau: 085 - 48 83 616. Zelf een datum reserveren kan via 
de website: www.goedkopekeuringen.nl. De artsen waar wij mee samenwerken zijn 
aangesloten bij het ZorgDomein. 

Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E en medisch € 45,00, C/D/E en Taxipas € 60,00. 
Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken. 

Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Gezondheidsverklaring gekocht te worden en is 
verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD). 
U beantwoordt de vragen en stuurt de Gezondheidsverklaring naar het CBR. Het kan een aantal 

weken duren voordat u de papieren die de arts moet invullen thuisgestuurd krijgt van Het CBR 

(per post of via de mail). 

Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom. 

EINDE PERSBERICHT 

 

https://www.goedkopekeuringen.nl/
http://mijn.cbr.nl/
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Oorsprong en geschiedenis van het sinterklaasfeest 
De moderne vorm van het Nederlandse sinterklaasfeest met aankomst per stoomboot en als hulp 
zwarte Piet, komt waarschijnlijk voort uit het prentenboekje Sint Nikolaas en zijn knecht (1850). De 
onderwijzer en volksdichter Jan Schenkman (1806-1863) beschrijft daarin belangrijke elementen van 
de traditie in tekst op rijm en met gekleurde tekeningen van taferelen. Het feest zelf heeft een veel 
oudere oorsprong. De verering van Sint-Nicolaas is al begonnen bij zijn overlijden. Er zijn honderden 
kerken, kathedralen en basilieken genoemd naar Sint-Nicolaas. In veel landen in Europa wordt Sint-
Nicolaasdag gevierd, maar de invulling van de folklore varieert per land en streek. Het sinterklaasfeest 
wordt tegenwoordig op brede schaal gevierd. Toch was dit niet altijd vanzelfsprekend. Sinterklaas was 
nog in 1967 niet altijd welkom op behoudend protestants-christelijke basisscholen, vanwege 
de katholieke oorsprong van het feest.[7] 

Nicolaas van Myra 

Tekening van de Heilige Nicolaas uit de 16e eeuw (Kring van 
Hans Heinrich Wägmann (1557-1628))[8] 

 Zie Nicolaas van Myra voor het hoofdartikel over dit onderwerp. 

Nicolaas van Myra werd geboren in Patara te Lycië dat 
in Antalya, hedendaags Turkije ligt, maar in het jaar 280 bij 
het Romeinse Rijk hoorde. Later werd hij bisschop van Myra, de 
hoofdplaats van Lycië. Hij stierf op 6 december 342. Al snel na 
zijn dood werd de Sint-Nicolaaskerk waar hij begraven was een 
bedevaartsoord. In 550 werd hij door de Grieks-Katholieke kerk 
heilig verklaard. Eeuwen later, na de inval van de moslims in het 
gebied, werden de stoffelijke resten van de heilige in 1087 
weggehaald en naar Bari gebracht, uit angst voor vernietiging 
door de Seltsjoeken.[9] Toen begon de verering van Sint-
Nicolaas ook in West-Europa grote vormen aan te nemen. 

Als heilige in het oosters christendom werd Nicolaas 
aanvankelijk alleen in het oosten van Europa geëerd, in het 
bijzonder in Griekenland en Rusland. Omdat Nicolaas 
de schutspatroon van de zeevaarders was, kreeg hij in de 
tiende eeuw ook in de West-Europese kustnaties een grote 
aanhang. In de 13e eeuw werd zijn naamdag vastgesteld op 6 
december. Dit versterkte de Nicolaasverering over heel Europa.  

Er zijn weinig verhalen bekend over Sint Nicolaas. Na zijn dood ontstonden de wonderverhalen. Het 
bekendste verhaal gaat over een arme man met drie dochters die dankzij giften van Sint-Nicolaas 
kunnen trouwen en daarom niet vervallen tot prostitutie.[10] Hij gooide de giften door het open raam. 
Hier komen mogelijk het strooigoed en de chocolademunten vandaan. In latere legenden wordt 
geschreven dat het "strooigoed" in schoenen terecht moet zijn gekomen. Verschillende legendes van 
ruim achthonderd jaar na zijn dood staan ten grondslag aan Sint-Nicolaas als beschermheilige van 
kinderen. Zo is er een legende over drie kinderen die door een herbergier worden gedood en in 
een pekelvat gestopt, waarna Sint-Nicolaas de slachtoffers weer tot leven wekt en de herbergier en 
diens vrouw vergeving schenkt wanneer ze berouw tonen.[11] Er is daarnaast ook een legende over 
een kind dat door Sint-Nicolaas wordt behoed voor verbranding in een bad. 

Viering in de middeleeuwen 

In de middeleeuwen werd op Duitse en Noord-Franse kloosterscholen het Sint-Nicolaasfeest gevierd. 
Tijdens een mirakelspel 'verscheen' de heilige voor de kinderen, en hij beloonde de ijverige leerlingen 
en vermaande de luie.[12] De Sint-Nicolaasviering liep van ca. 1300 tot ca. 1600 samen met 
het kinderbisschopsspel. Op 6 december werd in die tijd een kinderbisschop met aanhang gekozen. Zij 
werden tot 28 december (Onnozele Kinderen) van voedsel en geschenken voorzien. Andere kinderen 
kregen geld en een vrije dag om op 6 december feest te kunnen vieren. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint_Nikolaas_en_zijn_knecht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Schenkman
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europa_(werelddeel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Nicolaasdag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Nicolaasdag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Protestants
https://nl.wikipedia.org/wiki/Katholiek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sinterklaas#cite_note-7
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sinterklaas#cite_note-8
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nicolaas_van_Myra
https://nl.wikipedia.org/wiki/Patara
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lyci%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Antalya_(provincie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Turkije
https://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinse_Rijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Myra_(plaats)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Nicolaaskerk_(Demre)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Moslim
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bari_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Seltsjoeken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sinterklaas#cite_note-9
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oosters_christendom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Griekenland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rusland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beschermheilige
https://nl.wikipedia.org/wiki/Naamdag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Prostitutie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sinterklaas#cite_note-Van_Trigt,_p._10-11-10
https://nl.wikipedia.org/wiki/Strooigoed
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chocolademunt_(snoepgoed)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beschermheilige
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pekel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sinterklaas#cite_note-11
https://nl.wikipedia.org/wiki/Middeleeuwen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mirakelspel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sinterklaas#cite_note-SinterklaasMeertensInstituut-12
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kinderbisschop
https://nl.wikipedia.org/wiki/Onschuldige_Kinderen
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint_Nicholas,_by_Circle_of_Hans_Bock.jpg
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 De waarschijnlijk oudste vermelding daarover komt uit Dordrecht en dateert van 1360: "op St. her 
Nyclaes dach I L. gr. aen die schoelers voer het oerlof".[noten 1] In 1363 gaf de heer van Gouda, Jan van 
Blois, te Dordrecht "den scoelnaers tot hoere hoechtijt van St. Nyclaes en horen bisscop 5 L. 4 S."[noten 

2] In 1403 is er sprake van het uitdelen van "honic, claescoeck en taert aen die kynders, op hunne 
patroen St. Nyclaes".[noten 3][13][14] In de Utrechtse Nicolaaskerk werd vanaf 1427 geld in kinderschoenen 
gedaan. Kinderen gingen in die tijd verkleed in een optocht door de straten en kregen bisschopsgeld 
van voorbijgangers. Soortgelijke tradities komen vandaag nog voor in andere landen, zoals 
het Chlausjagen in Zwitserland. 

Germaanse mythologie 

In de negentiende eeuw was er een sterke overtuiging dat het sinterklaasfeest overeenkomsten 
vertoonde met voorchristelijke aspecten uit de Odin-cultus. Sommige elementen uit het 
sinterklaasverhaal werden gelinkt aan de Germaanse mythologie. De rit van de goedheiligman over de 
daken zou aan de god Odin herinneren, die op zijn paard Sleipnir langs de hemel reed. De Germanen-
theorie werd in de twintigste eeuw verlaten wegens gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing.[15] 

Kerken en Sint-Nicolaas 

Nicolaas, beschermheilige van kinderen, armen, zeelieden, slagers en 
kooplieden, werd vooral in havensteden zoals Antwerpen en Amsterdam 
de patroonheilige van kerken.[16] Sint-Nicolaas is patroonheilige van 
diverse Nederlandse plaatsen, 
waaronder Kampen, Valkenswaard, Edam en Amsterdam. In Amsterdam 
staat de Nicolaasbasiliek, tegenover het Centraal Station. In heel 
Nederland zijn ruim zeventig kerken aan Sint-Nicolaas gewijd; een derde 
daarvan staat in Friesland. 

Sinterklaasmarkten en functie als huwelijksmakelaar 

In de late middeleeuwen ontstonden de Sint-Nicolaasmarkten. Na het kerkbezoek kocht men op de 
markt de geschenken voor het Sint-Nicolaasfeest. De speculaasvrijer was een karakteristiek 
geschenk. Het was een speculaaspop in de vorm van een man, die door een jongen werd geschonken 
aan een meisje. Als zij de klaaskoek aannam, was dat een goed teken voor een relatie. Deze 
gewoonte gaat mogelijk terug op de functie van Sint-Nicolaas als "hijlickmaker" (huwelijksmakelaar), in 
de legende waarin hij drie meisjes hun bruidsschat geeft. Tot het begin van de 20e eeuw bestond in 
Nederland de gewoonte om elkaar rond de sinterklaastijd liefdeskaarten te sturen, waarin werd 
toegespeeld op een mogelijk huwelijk.[17] 

In 1930 uitte De Groene Amsterdammer voor het eerst kritiek op het uiterlijk van Zwarte 
Piet.[34] Gaandeweg rezen er, ook vanuit andere landen en uit naam van de VN, steeds meer 
bezwaren tegen het traditionele zwarte uiterlijk van Zwarte Piet. Deze bezwaren werden ingegeven 
door de associaties met het slavernijverleden. In 2013 laaide de discussie hierover zover op dat er in 
Nederland een werkgroep in het leven werd geroepen die moest onderzoeken of de sinterklaastraditie 
inderdaad racistische elementen bevatte.[37] Het sinterklaasfeest ging dat jaar echter gewoon door in 
zijn traditionele vorm. In augustus 2014 kwam het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en 
Immaterieel Erfgoed met een eerste alternatief, waarin enkele zaken waren aangepast. Zo zag Zwarte 
Piet er niet meer uit als een Moor, maar had hij zwarte vegen in zijn gezicht als van roet, en 
wordt roetpiet genoemd.[38] In de daaropvolgende jaren is met name in de grote steden het uiterlijk van 
Zwarte Piet aangepast bij de intocht. In 2015 begon men ook in Vlaanderen het uiterlijk van Zwarte 
Piet aan te passen naar roetveegpiet. In sommige Vlaamse steden kiest men echter anno 2022 nog 
voor de traditionele zwartgeschminkte versie.[39] 

Vanaf 2022 geeft het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland in haar toekomstvisie meer 
ruimte aan diversiteit in het sinterklaasfeest.[40] 
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 DE ENGEL 

door Godfried Bomans 
Boven, in het topje van de kerstboom, 
stond een engel. Hoe zij daar gekomen 

was, dat kon zij zich met de beste wil 
niet meer herinneren. Zij had nog een 

vage heugenis aan een nauwe, donkere 
ruimte, waaruit zij opeens door een 
kleine hand in, een zee van licht getild 

was. Het was een glorieuze geboorte 
geweest en sinds dat ogenblik was zij 

altijd gelukkig geweest. Dit alles had 
eigenlijk nog maar één avond geduurd, 

maar voor een Kerstengel is dat een eeuwigheid, dat begrijp 

je wel. 
Arme, kleine Kerstengel! Zij wist niet dat het Kerstfeest             

slechts een enkele avond duurt en dat die al bijna voorbij 
was. Zij stond, met een blikken knipje aan de boom 
bevestigd, zachtjes heen en weer te wiegen en keek door 

haar gazen vleugels naar de lichtjes der kaarsen, die beneden 
haar brandden. 

En opeens, daar doofde een kaars uit. Meerdere volgden. 
Het werd steeds donkerder om haar heen en ten laatste zag 
zij niets dan de zwarte nacht. De engel nieste, want de walm 

der gedoofde kaarsen prikkelde in haar neus. In het begin 
dacht zij dat het een grapje was, maar toen het donker bleef, 

kwam zij tot nadenken. "Ik had beter moeten opletten, toen 
het nog licht was," dacht zij spijtig, "ik heb helemaal niet 

gekeken. ik herinner mij eigenlijk niets. Absoluut niets. Werd 
het maar weer licht." 
 

En het werd licht. Maar hoe geheel anders was dit licht. 
Grauw, groezelig en met tegenzin viel het door een groot, 

vierkant raam, en eer het ten volle ontloken was, kwam er 
een dienstbode in de kamer; pakte de Kerstboom en smeet 
hem op zolder. 

 
Bom. Daar lag de engel en keek recht in een naad van de 

planken vloer. Het was er verschrikkelijk koud, en 
buitengewoon ongezellig. In het begin dacht de engel weer: 
"Kom, kom het is maar een grapje," maar toen zij daar drie 

volle dagen en nachten in de naad van de houten vloer 
gekeken had, begon zij. zich ernstig ongerust te maken. 

 
En hoe langer zij over het licht van het vierkante raam 
nadacht, hoe duidelijker begreep zij dat dit het mooiste was 

dat zij ooit gezien had. "Ik zal proberen het je uit te leggen," 
sprak zij op een maartse dag tegen een muis, die juist 

voorbijkwam, "door een glazen gat in de hemel viel een 
verblindend licht bovenop mijn hoofd. Dat is het mooiste wat 
ik ooit heb meegemaakt. Ik kan je niet zeggen, hoe gelukkig 

ik eigenlijk was. Maar ik was in die tijd erg onnozel: ik 
besefte het niet. Nu weet ik het. En nu is het te laat. Maar ik 

heb tenminste de herinnering." 
Dat is altijd wat," meende de muis, na er een hele tijd over te 
hebben nagedacht, "goedendag, ik moet verder." 
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Op een dag kwam de meid op zolder en vond de Kerstengel 

in een schemerige hoek op de grond liggen. En zij nam haar 
op en smeet haar in het kolenhok. Daar lag zij, tussen twee 
turven, recht tegenover een somber kijkend stuk antraciet. 

Een week lang zweeg de engel, want zij vond dit geen 
gezelschap om tegen te praten. 

 
Doch eindelijk, op een dag in september, kon zij zich niet 
meer inhouden. "Jullie hebben er geen flauwe voorstelling 

van;" sprak zij, "hoe het licht op zolder is. Het doet bijna pijn 
aan de ogen, zó stralend is het. Jammer genoeg was ik toen 

te beperkt om mijn zaligheid ten volle, te begrijpen. Maar ik 
heb nu tenminste iets om aan te denken." 
“Dat is altijd wat," meende het stuk antraciet, "maar ik vind 

de verlichting hier ook heel redelijk." 
De engel, zweeg. Tegen zulk een bekrompen opvatting was 

het vruchteloos te spreken. 
 
Op zekere ochtend nu speelde het, jongetje, dat in het huis 

woonde, in het kolenhok. En toer hij de engel zag nam hij 
haar op en, wierp haar in de vuilnisbak. Het was er 

aardedonker. De engel vatte haar, nieuwe toestand 
aanvankelijk als een scherts op, doch toen het drie dagen 
lang donker bleef, zó pikdonker, dat niemand in de vuilnisbak 

een hand voor zijn ogen zag, kwam zij tot nadenken. Zij 
dacht en, zij dacht, en ten laatste kon zij het niet meer 

houden en riep: "Is hier soms iemand om naar mij te 
luisteren?" 

“Jawel," zei een stuk spiegelglas, "als het niet te flauw is." 
 
En de engel vertelde van het verblindende licht in het 

kolenhok en hoe verrukkelijk het daar geweest was. "Ik was 
te dom," besloot zij met een zucht, "om het te begrijpen. 

Maar nu begrijp ik het. Ik zie het helemaal in." Het stuk 
spiegelglas zweeg, want het had zoveel ijdelheid in zijn leven 
gezien, dat het wat eenkennig geworden was. 

 
Op een donderdag, in de namiddag, toen het al wat 

schemerig was, kwam de vuilnisman voorbij. Hij sloeg het 
deksel op en zag de engel liggen. Nu is het altijd prettig een 
engel te ontmoeten, doch als men vuilnisman is, voelt men 

zich dubbel verblijd. En hij stak de engel in zijn zak en gaf 
haar 's avonds aan zijn vrouw. "Alsjeblieft," zei hij, "voor de 

Kerstboom." En de vrouw van de vuilnisman borg de engel in 
een kartonnen doos en zette de doos in de kast. 
“Hallo," zei de engel, na een tijdje stil te hebben gelegen, "is 

hier iemand?" 
 

Maar er was niemand in de doos dan het houtwol waarin de 
engel lag; en houtwol, dat weet je, heeft een zwijgzame aard. 
En dat was maar heel goed, want, de engel had eigenlijk 

helemaal niets te vertellen. Want hoe zij ook dacht en 
peinsde over haar oude vuilnisbak, zij zag er niet meer licht 

in dan in de kartonnen doos waarin zij nu lag: het was in 
beide even donker. En toen, eindelijk, toen zij begreep dat 
het niet zwarter meer kon worden, liet zij het verleden varen 

en dacht aan de toekomst. 
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En een nieuw gevoel doorstroomde haar, zij gevoelde zich blij 

en vol verwachting. Alle spijt en alle wrok weken uit haar 
hart, en zij lag stil en met open ogen te wachten op de kleine 
hand, die haar omhoog zou heffen uit het duister naar het 

licht. 
 

En de hand kwam en hief haar omhoog naar het topje van 
een kerstboom. De Kerstboom was veel 
kleiner dan die van het vorig jaar en er 

brandden ook minder lichtjes in. Maar 
dat zag de engel niet. Met een blikken 

knipje aan de top bevestigd, wiegde zij 
zacht heen en weer en keek door haar 
gazen vleugels naar de fonkelende 

versierselen van de boom. 
"Verrukkelijk," dacht zij, "verrukkelijk. 

Maar laat ik dit keer goed opletten. 
Dadelijk is het voorbij. En dan wil ik alles 
gezien en alles geweten hebben." 

 
En zij sperde haar ogen wijd open en zij tuurde dwars door 

de takken naar beneden. En zij zag, de vuilnisman staan, in 
een nieuw pak gestoken, zijn vrouw,en hun beider kind, met 
een blauwe strik in het haar. En de ogen van het kind keken 

strak en regelrecht in een klein, open huisje, waarin ook een 
man, een vrouw en een kind te zien waren, maar véél en véél 

kleiner, en verder een os, en een ezel, zo groot als, de 
beestjes in een speelgoeddoos. 

 
Opeens schrok de engel. Want daar, aan de nok van het 
huisje, was een engel bevestigd als zij, met dezelfde gazen 

vleugels en hetzelfde lint met de handen ophoudend als zij in 
haar eigen handen hield. En nu voor het eerst kon zij de 

woorden lezen, die erop stonden: "Glorie aan God en vrede 
op aarde aan de mensen van goede wil." 
 

En een gevoel, van diep geluk doorstroomde de eenzame 
engel boven in de boom, die zich zo lang verlaten en 

verongelijkt had gevoeld. "Ik heb een Boodschap in mijn 
handen," dacht ze fier, "nu kan mij niets meer gebeuren. 
Welke ongelukken mij ook zullen overkomen, ik heb mijn 

schat bij mij en niemand kan mij die ontnemen." 
 

En er overkwamen haar vele ongelukken. Want in het vierde 
jaar brak zij af van de boom en kwam in een blokkendoos 
terecht, en van hier uit belandde zij in de lappenmand. En 

tenslotte woei zij in de tuin op een hoop dorre bladeren en 
lag daar stil op haar rug naar de jagende wolken te kijken. En 

zij voelde, hoe zij langzaam en pijnloos verteerde, dag na 
dag; maar zij hield het lint stevig vast en, er was geen 
bitterheid in haar. Want zij wist dat zij een wezen was; 

bestemd om dood te gaan, doch uitverkoren om de Goede 
Boodschap tot het einde te bewaren. 
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De kerstboom 
 
Het hele jaar sta ik heerlijk in het bos, 
niet in een standaard maar heerlijk los. 

De hele familie gezellig om mij heen 
allemaal net als ik op 1 been. 

 
Maar dan komt December, fijn voor de mensen, 
wij bomen kunnen ons wel iets anders wensen.                      

Mannen met bijlen om ons te gappen 
staan doodkalm je hele familie om te kappen. 

 
Daarna liggen wij op een hoop in de wagen, 
ik lig bovenop, dus ik mag niet klagen.                       

Bij de handelaar liggen wij op de grond, 
een nare ervaring als je eerst altijd stond.                          

 
Dat gezeur van de klanten over ons figuur, 
wij zijn te vol, te kaal en dan nog te duur. 

Er gebeurt heel wat voor men de koop sluit, 
ze pakken je bij je nek en schudden je uit. 

 
Je verlangt naar de plek van waar ze je haalden, 
per klant verlies ik tientallen naalden. 

Maar het ergste komt wanneer je bent verkocht, 
wat men dan uithaalt is zeer ver gezocht. 

 
Je wordt in een hoek van de kamer geplant, 
met een piek op je kop en een bal in de hand. 

Pas tegen de avond is men met mij klaar, 
ik zit onder de kaarsjes en engelenhaar. 

 
Ik denk dat is dat, terwijl ik geeuw, 
maar dan komt ma met de spuitsneeuw 

Ze hadden zitten piekeren onder het eten, 
wat ze toch aan mij waren vergeten. 

 
Zo sta ik dan een paar dagen voor gek, 
en dan halen ze me opnieuw van mijn plek. 

Alles eraf, want ik word afgetuigd, 
ik voel me zo vrij en mijn hartje juicht. 

 
Dan pakken ze mij beet, ik ben wat verwonderd, 

want ik word zomaar uit het raam gedonderd. 
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Samen aan tafel 
Een verse lunch speciaal voor u bereid. 2,95 euro 
Elke maandag van 12.00, - 14.00 uur in het restaurant van de Tien Gemeenten 

Het concept 
Stichting wonen en zorg Purmerend biedt u, samen met de ervaren chefs van Odion elke 

maandag tussen 12.00 en 14.00 uur een heerlijke lunch aan tegen een aantrekkelijke prijs. 
Tien cliënten “de chefs” komen elke maandag een verse lunch bereiden in de keuken van de Tien 
Gemeenten. 

Wij kunnen deze maaltijd voordelig aanbieden dankzij de samenwerking tussen Odion en 
Stichting Wonen en Zorg Purmerend. Hierbij nodigen wij iedereen uit om te komen proeven. 

Wilt u komen proeven? Reserveer dan uw plekje via de gastvrouw in het restaurant van de Tien 
Gemeenten. 
Restaurant de Vijver 

Hoornselaan 11 1442 AA Purmerend 
O299 424 451 

Receptie TG@swzp.nl 
In de vorige nieuws brief van november heb ik een stukje gezet over Samen aan Tafel   
Dat gaat over de lunch op maandagmiddag in de Tien Gemeenten. 

Nu is deze lunch ook iedere donderdag van 12.00 tot 14.00 in de Rusthoeve  
Tel 0299 412345 

 
Nieuws PCOB 
9 december – PCOB bijeenkomst – Taborkerk – 14:00 uur  

Deze middag heeft als titel meegekregen: 'IN REP EN ROER VOOR REMBRANDT'.  
Elly Linger heeft een kinderboek geschreven met deze titel. Een boek  

schrijven met een historische context vraagt veel onderzoek. Zij 
neemt ons  

mee in dat proces en vertelt tegelijk ook veel over de tijd waarin 
Rembrandt  
leefde.  

Elly is bij velen van u bekend als pianist. Het schrijven van 
kinderboeken  

heeft zij vooral ontwikkeld sinds zij met pensioen is. Het belooft een 
verrassende en boeiende middag te worden.  
  

“Schrijven en dichten had van jongs af aan mijn grote interesse. Als kind  
schreef ik al verhalen, die uitgetypt en ingebonden werden door mijn broer.  

Bij allerlei gelegenheden maakte ik gedichten. Als volwassene bleef  
schrijven en dichten in allerlei vormen ‘mijn ding’: in het onderwijs en in vrij- 
willigerswerk. Met het schrijven van boeken begon ik zo’n twintig jaar ge- 

leden. Inmiddels nader ik mijn 20-jarig jubileum als schrijver met een breed  
palet aan uitgaven: proza, poëzie, liederen en kinderboeken. Veertien titels  

in totaal.”  
 
ZOMIPO 

Op 15 december 2024 komt Gillyan optreden bij het Zondagmiddagpodium. Deze 
veelzijdige zangeres met haar warme stem die Nederlandse liedjes, maar ook Disco en 

Soul op haar repertoire heeft staan, zorgt voor een sfeervolle middag met mooie muziek. 
Zin in een gezellige zondagmiddag? Je bent van harte welkom! 
 

DATUM: 15 december 2024 
LOCATIE: BuurthuisHEEL EUROPA, Genuahaven 48 1448KK Purmerend 

TIJD: 14.00 uur tot 16.00 uur 
KOSTEN: €5.00 inclusief een kopje koffie of thee 
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Renate de Boer bij het zondagmiddagpodium 

 
Renata die al ruim 20 jaar door heel Nederland optreedt is, haar carrière begonnen samen 
met de Amsterdamse zanger Jonny, nadat Jonny stopte is Renata alleen verder gegaan en 

met veel succes. Zij is veelzijdig en zingt vol overgave haar zeer gevarieerd programma van 
alle genres van de muziek. Het is een plezier om haar te horen zingen en het belooft een 

leuke gezellige middag te worden. Zien wij jullie? 
DATUM: 5 januari 2025 
LOCATIE: Buurthuis Wijkplein Where , Triton 73, 1443BM te Purmerend 

TIJD: 14.00 uur tot 16.00 uur 
KOSTEN: €5,00 inclusief een heerlijk kopje koffie of thee 

 
Saskia Paërl bij het Zondagmiddagpodium in TRITON 
 

Saskia Paërl komt op 1 december optreden bij het Zondagmiddagpodium. Het thema van 
de voorstelling is De Jeugd Heeft De Toekomst En Daar Horen Wij Bij! Saskia zingt pareltjes 

in verschillende muziekstijlen. Denk aan oude jazz-liedjes van Eddy Christiani, the Ramblers 
en Louis Davids, maar ook liedjes van Claudia de Breij en Brigitte Kaandorp. 
DATUM: Zondag 1 december 2024 

LOCATIE: Buurthuis Wijkplein Where, Triton 73, 1443BM te Purmerend 
TIJD: 14.00 uur tot 16.00 uur 

KOSTEN €5,00 inclusief een kopje koffie of thee 
Kijk voor meer informatie op www.clup.nl/zondagmiddagpodium Of neem contact op met 
Joop Broerse 0653336150 Of joopgerda166@kpnmail.nl Wilt u het programma voortaan 

via de mail ontvangen, stuur dan een mailtje met uw naam en emailadres naar info@clup.nl 
 

 

Nieuws voor de nieuwsbrief “Bij de Tijd”? 

 
 
 

• Wanneer u aandacht wilt vragen voor een bepaalde 
gebeurtenis, evenement of nieuwtje waarvan u verwacht dat 

die/dat interessant zal zijn voor uw mede KBO-leden en u 
dat wilt laten plaatsen in de Nieuwsbrief “Bij de Tijd”, 

verzoeken wij u de kopij uiterlijk de 15e van de maand in te 
leveren bij de secretaris Ans de Pater. 
• De eerstvolgende Nieuwsbrief verschijnt eind november 

• Kopij voor deze nieuwsbrief graag uiterlijk 15 januari 2025  
inleveren. 

•  
•  

• Bankrekeningnr. KBO Purmerend en Omstreken: NL15 RABO 01 42 78 87 32 t.n.v. KBO 

afd.Purmerend 
• Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 73241407 

•  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Wij wensen u een vrolijke kerst vol warmte en licht             

dan kan die niet meer stuk 

en voor het nieuwe jaar 

gezondheid, plezier en veel geluk 

Zalig kerstfeest namens het bestuur KBO Purmerend en 

Omstreken. 
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bestuur: 

                
Voorzitter Regio,           Dhr. C. Wartenbergh            Baardmosstraat 175   1441 LW  Purmerend Tel.: 06 - 215.433.94  
Activiteiten reiscommissie:   e-mail: c.m.wartenbergh2@gmail.com  
Vvz. plus activiteiten en          Mw. C.M. Karels                            Iepstate 10                  1441 ZV Purmerend   Tel: 0299 -42.74.06 
reiscommissie                        e-mail: cecile.karels@gmmail.com         l 
 Secretaris,               Mw. A.M.S de Pater-Straathof    Jurgensstraat 29      1447 PS  Purmerend   Tel.: 0299 – 46.34.40 
                      e-mail: kbopeno@gmail.com 
 Penningmeester plus        Mw. HMG Dinkgreve-vd Staak    Hunzebos 45         1447 TW Purmerend  Tel.: 0299 - 46.12.57  
Ledenadministratie:        e-mail: kbopeno@gmail.com 
Adviserend lid                        Mw. T. Glandorf – Ruiter                Wilgstate 14                1441 ZS Purmerend   Tel: 0299 – 42.16.15. 
                                            e-mail t.glandorfruiter@kpnmail.nl  
Public Relations                      Dhr. W. van Groeningen                Drietandstraat 15         1445 HL Purmerend   Tel.: 
                                         e-mail: w.van.groeningen@kpnmail.nl 
Ouderen adviseur,             Mw. A.M. Nuijens Polluxstraat 5                                       1443 AH Purmerend  Tel.: 0299 – 41.49.62 
                                            e-mail: amnuyens@hetnet.nl 
Webmaster:                          Dhr. J.D. ter Mull                         Schalmeistraat 16         1443 XD Purmerend   Tel.: 0299 – 42.00.34 
                                            e-mail: J.D.terMull@upcmail.nl  
bezorging “BIJ DE TIJD”         Dhr. P.G. de Wolf                         Wherekant 16               1442 CW Purmerend  Tel: 06 340 167 17  
                                            e-mail: pgdewwolf@gmail.com                                                     

Commissies: 
Sociale contacten:     Mw. A.M. Bart-Evers         Beatrixplein 55 1441 JR  Purmerend                     Tel.: 06 – 223.832.07 
                  e-mail: annabart@kpnmail.nl 

 Leden Reiscommissie:  Mw. C.M. Karels en Dhr. C. Wartenbergh       Adressen, e-mail, telefoonnummer zie hierboven  
                  

 Belastinginvuller       Dhr. H.R.J. van den Hombergh  Ds. Martin Luther KIngweg 72  1444 EE Purmerend    Tel.: 06-142.419.78 
                                    Dhr. Bert Bouman                                                                                                  Tel: 06 – 547.460.00                                                                                  
museumgroep              Mw. F. Heijmans – Go        Zuiderpad 57         1461 BR Zuidoostbeemster  Tel.: 0299 - 42.96.64 
                          Mw. E. Bartels                          Vlinderslag 15     1461 HB Zuidoostbeemster        Tel.: 0299 - 42.13.50 
 
Eindredactie Nieuwsbrief Mw. A.M.S. de Pater-Straathof   Jurgensstraat 29        1447 PS Purmerend          Tel.: 0299 – 46.34.40 

                  e-mail: kbopeno@gmail.com.  
Ereleden:            Mw. L. van Dillen-de Winkel 
                  Dhr. J.D. ter Mull 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier had kan ook uw advertentie kunnen staan! 
 
 

 
Over 

 Laag Holland 

mailto:cecile.karels@gmmail.com
mailto:kbopeno@gmail.com
mailto:t.glandorfruiter@kpnmail.nl
mailto:w.van.groeningen@kpnmail.nl
about:blank
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Krachtig, Betrokken en Ondernemend 

Met dit inschrijf-/machtigingsformulier kunt u zichzelf of een ander als 

lid/donateur aanmelden en/of een machtiging afgeven. 

                                                                                                                                                                      
Na(a)m(en): _________________________ M/V         geb.datum  ______________  

            

            ________________________   M/V         geb.datum: ______________ 

 

Straat:      ________________________           Huisnr. _______ 

 

Woonplaats:  ________________________           Postcode ________________ 

 

Telefoon:      ________________________           e-mailadres: _____________________ 

 

Wordt Lid:          O                     Waarom wordt u lid? 
 

Of wordt Donateur   O                      
 

Geeft Machtiging    O 

 

Betaling van de contributie vindt plaats d.m.v. automatische incasso. 

Ondergetekende verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan KBO Purmerend en 

Omstreken om jaarlijks in de maand januari het dan van toepassing zijnde contributiebedrag te incasseren 

van: 

       

IBAN rekeningnr.  

 

Datum:          

 

 

Handtekening:  _______________________ 

 

 

Contributiebedrag 2025 is voor: 

Individuele leden € 32,-- per jaar, of € 30,--  met machtiging 

Echtparen:       € 57,--  per jaar, of € 55,--   met machtiging 

Donateur:       Minimaal € 10,-- 

Wanneer u gedurende het jaar lid wordt, wordt de contributie naar rato berekend. 

 

U kunt deze pagina uitknippen en opsturen, of u kunt zich telefonisch of per e-mail aanmelden bij: 

 

Mevr. H.M.G. Dinkgreve     

Hunzebos 45                                    In Noord-Holland zijn 58 KBO verenigingen  

1447 TW Purmerend                          krachtig verbonden. Samen vormen wij de grootste 

Tel.: 0299-461257                              seniorenvereniging in onze mooie provincie. 

e-mail: kbopeno@gmail.com 

 

 

Disclaimer i.v.m. AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking) De verkregen gegevens worden door de KBO 
Purmerend en Omstreken alleen gebruikt ter verwerking in de administratie van voor haar noodzakelijke registers 
(betaling contributie -afgeven machtiging-, bezorglijsten magazine en Nieuwsbrief “Bij de Tijd” e.d.) om een optimale 
dienstverlening in overeenstemming met haar doelstelling (art. 2 van de statuten) te bewerkstelligen. Daarmee wordt 
vooral voorkomen dat verkregen gegevens ter beschikking worden gesteld aan of in handen komen van commerciële 
organisaties. 
Foto’s (ten onrechte gekoppeld aan AVG, want het betreft portretrecht) gemaakt bij openbare bijeenkomsten kunnen 
worden gebruikt in het kader van vrije nieuwsgaring. Zij zullen niet (ook niet digitaal) worden gebruikt voor commerciële 

doeleinden.naar 


